
kunnen ze  elk van hun andere kinderen 

de kans geven om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu 

bijna 40 jaar lang het ingezameld geld 

integraal aan de kinderen overmaakt. Dit 

is mogelijk omdat we geen structurele 

onkosten hebben, ook geen salaris 

moeten uitbetalen en er geen 

onkostennota’s worden binnengebracht 

zelfs niet door de verantwoordelijken die 

regelmatig ter plaatste nagaan of uw 

giften goed worden besteed. Dit is wat we 

noemen “vrijwilliger zijn”! 

Ik kijk ernaar uit u eind april te mogen 

ontmoeten op onze Algemene 

Vergadering waarop u mij alle vragen kunt 

stellen die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op 

zondag 28 april, houden we onze 43ste 

Algemene Vergadering. Meestal zijn er 

ongeveer vijftig leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Dit is relatief gering in 

vergelijking met een paar duizend 

sympathisanten en honderden trouwe 

donateurs, die jaarlijks onze projecten en 

peterschappen in een tiental landen 

ondersteunen. 

Ik zou graag willen dat we een inspanning 

doen om in groten getale aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de omgeving van het 

Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-

Heverlee mooi, groen en bevorderlijk is 

voor ontmoetingen tussen de leden van 

onze A.M.I.E.-familie. Ook moeten er drie 

beheerders verkozen worden. We zijn nog 

steeds op zoek naar nieuwe kandidaten 

die zich geleidelijk aan willen inwerken in 

de groep van comitéverantwoordelijken 

en onze kleine groep van beheerders. 

Tenslotte krijgen we de kans luisteren 

naar een ‘grote meneer’, een groot 

diplomaat, die bijzonder goed op de 

hoogte is van de Noord-Zuid-relaties en 

oud-ambassadeur is van België in Congo. 

Zonder twijfel zullen de recente 

gebeurtenissen naar aanleiding van de 

verkiezingen in onze voormalige kolonie, 

bij de heer M. Frank De Coninck tot 

enkele beschouwingen geleid hebben. 

Bovendien is deze grootmaarschalk aan 

het Belgisch hof voorzitter van Caritas 

International in België en actief lid in de 

schoot van de Koning Boudewijnstichting. 

Ook op dat gebied kan hij ons deelgenoot 

maken met zijn visie omtrent humanitaire 

hulp en ons ook uitleggen hoe we de 

toekomst van een vereniging als de onze 

kunnen zien. 

Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een 

groot deel gewijd aan de peterschappen. U 

bent vertrouwt met onze grote en kleine 

projecten die jaar na jaar doorgaan en pas 

stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is. 

Maar we voorzien ook in de mogelijkheid 

om peter/meter te worden van een of 

meerdere kinderen in een ver land. 

Voor hen is onze financiële maar ook onze 

morele steun onontbeerlijk om studies aan 

te vangen en voort te kunnen zetten. 

Kinderen en jongeren die door onze 

vrijwilligers ter plaatse werden 

geselecteerd, zijn allemaal zeer 

verdienstelijk en behalen mooie 

examenresultaten. Maar vooral tonen ze, 

ondanks grote moeilijkheden in hun 

dagelijks leven,  de bereidheid om te leren. 

Bovenop het schoollopen oefenen ze een 

baantje uit om hun ouders toe te laten het 

gezin eten te geven. Sommigen moeten 

bovendien elke dag een lange weg naar 

school afleggen om er les te volgen. Voor 

velen geldt bovendien dat ze thuis hun 

jongere broers en zussen een handje 

moeten toesteken. 

Afhankelijk van uw middelen kunt u kiezen 

voor een peterschap van een kind in de 

lagere school of een adolescent in het 

middelbaar of hoger onderwijs. Wie zich 

niet meer dan één jaar kan/wil engageren 

zijn er de groepspeterschappen (school, 

klas, weeshuis…enz.). Weet dat elk 

geholpen kind ook een gered kind is: het 

gaat naar school gaan, zal indien nodig de 

nodige zorg ontvangen, zal een diploma 

behalen en werk vinden in eigen land. 

Omdat de steun aan een kind de ouders 

toelaat de schoolkosten te verdelen, 

A M I E c a l e m e n t  

Colofon 

www.amie-be.org 

Editeur Re-

sponsable: 

Mark Bolsens  

August Vermeylenlaan 14 

2050 Antwerpen 

Tel. 0486/526.188 

Mark.bolsens@telenet.be 

Editorial: 

Xavier Votron 

Conseil d’Admini-

stration: 

Xavier Votron, Stefaan De 

Bondt, Christian Vande-

plas, Mark Bolsens, 

Françoise  Cauwe, Joke 

Jaspers, Diane Nadalini 

Grâce à: 

Rob Tas, Thérèse-Marie de 

Fays—Flipot, Elisabeth 

Carton de Tournai, 

Marleen Lanckman, Janin-

ne Clapuyt-Van Rossum et 

nos correspondants  à 

l’étranger 

Imprimerie:  

Halewijn NV 

www.halewijn.info 

Halewijnlaan 92 

2050 Antwerpen 

tel. 03/210.08.11 

Notre petit journal 
Nr. 152— Mars 2019 — Avril 2019— Mai 2019 

Bulletin trimestriel de l'asbl aide médicale internationale à l'enfance 

 

 

Afgiftekantoor  2099 Antwerpen X/P2A8581 
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A.M.I.E.  C’est: 
 - un mouvement de fraternité universelle au service des plus démunis, surtout des enfants. 

 - une oeuvre humanitaire qui agit sans bruit, mais rapidement et efficacement, au coeur de la misère, là où travaillent  
               quotidiennement nos responsables sur place. Elle n’est influencée par aucun groupe de pression, aucun régime, aucun Etat. 

 - des hommes et des femmes volontaires qui, à l’idée abstraite d’aider l’humanité, préfèrent le concret d’une AMIEtié qui réchauffe
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bestuurders en verantwoordelijken zich  belangloos inzetten voor het welzijn van kansarme kinderen in landen van ontwikkeling. 

A.M.I.E.  
  - is een beweging van universele broederlijkheid 
  - probeert hulp te bieden aan de minstbedeelden, vooral de kinderen; 
  - werkt als humanitaire organisatie geruisloos maar snel en doeltreffend in de armste landen met  hulpverleners van ter 
   plaatse; 
  - wordt door geen enkele drukkingsgroep, regime of staat beïnvloed; 
  - geeft als organisatie de voorkeur aan concrete hulp aan concrete personen.  
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Het verhaal van David: 

Enkele Jaren terug werd David zwaar 

aan zijn been verwond. De wonde 

infecteerde al snel en hij moest in het 

hospitaal behandeld en geopereerd 

worden. Het ging dan geleidelijk 

beter maar hij kon niet meer lopen 

en belande in een rolstoel. Hij ging 

inwonen bij zijn nonkel waar zijn neef 

Victor hem voortdurend kon helpen. 

Zij werden onafscheidbare vrienden. 

Samen volgden zij eerst de 

middelbare school onder de hoede 

van Happy 

Home. Wat 

later 

beslisten zij 

over te gaan naar een beroepsschool voor 

schoenmaker. Na twee jaar vorming zijn zij nu 

begonnen met een eigen zaak. 

Nog 13 kinderen meer 

Lokaal zijn onze Happy Home kinderen sinds 

2017 onder de hoede geplaatst van de 

Nederlandse NGO “Blessed Generation 

Kenya” . Deze vereniging, 23 jaar geleden gesticht, zorgt thans voor 

een duizendtal Keniaanse kinderen (één weeshuis, 3 scholen, 12 

familiehuizen, hulp aan lokale families…). 

 

Een woordje van Ronald en 

Duncan, zij zijn net 

afgestudeerd: 

Ronald: Ik wil jullie allemaal 

bedanken voor wat jullie in 

mijn leven hebben gedaan 

om mijn droom te 

verwezenlijken. Veel mensen 

hebben geen schouder om op 

te leunen, maar jullie kozen 

mij uit om mij te helpen mijn 

academische reis te voltooien 

toen ik hopeloos was. Je hebt 

me zoveel jaren geholpen om 

mijn schoolgeld en mijn 

maandelijkse onderhoud te 

betalen, wat niemand had 

kunnen betalen. Je hebt mij zowel spiritueel, emotioneel als 

financieel gesteund. Echt waar, zonder jou had niemand mij kunnen 

helpen om zo ver te komen. Moge God u zegenen. En moge je met 

hetzelfde hart doorgaan met het helpen van anderen. Ik ga 

daarbuiten een goede ambassadeur zijn door ook iemands leven te 

helpen en te veranderen als ik de kans krijg. Heel erg bedankt. 

 Duncan: Hallo. Ik ben eindelijk afgestudeerd aan de Maseno-

universiteit. Ik ben mijn sponsor AMIE en de hele Blessed Generation 

erg dankbaar voor het geven van de maximale steun die ik nodig had 

om deze mijlpaal te bereiken. Hartelijk dank. Ik hou van jullie 

allemaal. 

 

In 2006 hadden we, bij de stichting van het weeshuis Happy Home Kenia, 32 kinderen in nood 

opgevangen. Wij hebben er alles aan gedaan om hen een tehuis te bieden in een familiale omgeving. 

Een van de zwaartepunten was te zorgen voor degelijk onderwijs, de sleutel naar hun toekomst en 

zelfstandigheid in de Keniaanse maatschappij. 

Vandaag zijn de meesten afgestudeerd en volledig zelfstandig. Zij hebben een diploma, een job of zelfs een eigen business 

opgebouwd. 

Thans volgen wij nog de zes laatste studenten op. Vier volgen College of Universiteit. De twee jongsten ronden in 2024 hun 

hogere humaniora af en zullen waarschijnlijk verder hogere studies aanvatten. 

Het Happy Home Verhaal gaat verder ... 
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gezinnen. We vonden het spannend hoe het zou gaan in de nieuwe 

gezinnen waarin ook eigen biologische kinderen zijn. Gelukkig zien 

we dat het heel goed gaat. Er zijn echte gezinnen gevormd. En die 

gezinnen vormen een ware eenheid. 

Er wordt veel gesproken over hoe de zorg zou moeten zijn. Ikzelf 

geloof niet in één manier omdat mensen gewoon verschillend zijn. Ik 

zie wel dat het pleegzorg project, Lighthouse Village, een geweldige 

warme plek is voor kinderen. Daar krijgen ze genoeg aandacht en 

liefde en alle kansen om zich te ontwikkelen. Mooi ook om te zien 

dat stichtingen en organisaties uit heel Kenia Blessed Generation als 

voorbeeld nemen en willen komen kijken. Momenteel werken we 

aan nog zes huizen. Dan hebben we er in totaal twaalf. Geweldig dat 

we dit mogen doen en dat het mogelijk gemaakt wordt dankzij 

sponsoren. 

Hier een mooie video terugblikkend op 23 jaar activiteit: https://

www.youtube.com/watch?v=uHUzD8RXlKY&t=5s 

Daar we nog budget over hadden, zorgen we sinds juni 2019 voor de 

scholing van 13 bijkomende kinderen binnen de Blessed Generation school. 

Twee maal per jaar ontvangen we hun schoolrapporten en een vriendelijke 

brief van elk. 

 

Van weeshuis naar gezinshuis : Lighthouse 
village 
 
Ria Fennema, voorzitster van Blessed 

Generation Kenia, vertelt: Als we het erf op 

komen van het Lighthouse village springen de 

eerste jongeren al blij heen en weer. Ze 

rennen hun huizen in om daar de 

anderen te vertellen dat er bezoek is. 

Deze eerste groep zal voor ons ook 

altijd een speciale groep zijn. Dit zijn de 

eerste kinderen die uit het weeshuis 

komen en nu in een gezin zijn opgenomen. Dit gezin wordt 

gevormd door mensen die geen bloedverwantschap hebben 

met de kinderen. Ze hebben de kinderen in hun gezin 

opgenomen waardoor ze niet meer ingeschreven staan als 

wees maar als gezinsleden in hun nieuwe gezin. De 

gezinsouders staan niet op de loonlijst van Blessed 

Generation. Prachtig is het om te zien hoe de gezinnen zich 

hebben gevormd.  Dat er puberproblemen zijn is gezond en 

zelfs geruststellend dat dat zich voordoet, net als in ”gewone” 

RECONSTRUCTIE VAN DE OMHEININGSMUUR DIE DOOR HEVIGE REGEN WERD VERWOEST 

 

uitgevoerd door eigen internen van onze school in Clairvaux. 

De wederopbouw duurde ongeveer 3 maanden, vanwege de onophoudelijke regen, maar ook omdat de jongeren druk bezig waren met de voorbereidingen voor de 
eindejaarsexamens. 

Het werk begon op 26 april, te beginnen met het verwijderen van puin en stilstaand water; Ze werden op vrijdag 28 juli voltooid door de groep jongeren die na het einde 
van het schooljaar in het centrum bleven, alleen maar om het werk aan de omheining  af te maken.  

 De muur, die  door de cyclonale regens was ingestort, was ongeveer 50 meter lang; maar ook de omliggende delen waren zo beschadigd dat ze moesten 
worden afgebroken en herbouwd. 

Deze omheining die ons scheidt van het dorp is absoluut noodzakelijk voor de bescherming van de ruimtes van het centrum en de velden die door de jongeren worden 
bewerkt en ook om het vee te beschermen.  

 Tijdens de uitvoering van het werk werd opgemerkt dat er nog eens 10 meter muur was waarvan de fundering een beetje was ingestort maar nog steeds 
stabiel bleef: we zullen het probleem later aanpakken. 

 Het werk is goed afgerond. De fundering moest dieper worden geslagen vanwege het kanaal naast de muur, dat een permanent gevaar blijft voor de 
omheining zelf. In vergelijking met het oorspronkelijke project hebben we het gebruikte materiaal veranderd: in plaats van de cementagglomeraten, die aanvankelijk 
gepland waren, en erg duur zijn en bovendien op dat moment niet beschikbaar waren, hebben we als alternatief voor handgemaakte bakstenen gekozen.  Hiervan is 
de prijs aanzienlijk lager,  alhoewel hiervoor een grotere hoeveelheid cement nodig is.  

Er waren geen grote problemen tijdens de wederopbouw, behalve de kleine vertraging in het werk als gevolg van de schoolverplichtingen van de jongeren. Maar het 
was leuk om te zien dat verschillende jongeren na de examens een maand vakantie opgaven om het werk af te maken! 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de beschikbaarheid van producten van onze velden en de veestapel in belangrijke mate bijdraagt tot de zelffinanciering van het 
Centrum. 

We willen AMIE oprecht bedanken voor hun hulp bij deze wederopbouw. Wij verontschuldigen ons voor de vertraging voor dit verslag en hopen onze samenwerking 
nog lang voort te kunnen zetten. 

 

In goede vriendschap en dankbaarheid 

 

    

Een muur beschermt onze studenten in Madagaskar 

https://www.youtube.com/watch?v=uHUzD8RXlKY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=uHUzD8RXlKY&t=5s


Langzamerhand gaan we richting winterse,  warme 
gezelligheid ,naar het meest populaire decemberfeest 

KERSTMIS. 

Overal zie je buiten versierde bomen staan ,hoe kon 
een jaar toch zo snel voorbij gaan ? 

Wie had durven voorspellen wat er zou gebeuren in 
een jaar tijd . 

Welke impact deze had voor de wereld zovéél mooie 
gezinnen werden noodgedwongen uit elkaar 
gedreven ,onschuldige slachtoffers gemaakt . 

Ondanks deze situatie maar door de onuitputtelijke 
inzet van onze AMIE projectleiders en hun vrijwilligers 

kunnen kleine inspanningen en vernieuwingen iets 
groots teweegbrengen en dat doet deugd. 

 

Voor de feestdagen wens ik jullie ; 

De rust om van het kleine te genieten. 

Liefde en vriendschap om je hart te verwarmen. 

Humor om wat somber is in te kleuren . 

Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar  

Working in association with you all made it a great year for us. 

With your kind support, we have come a long way and we 

would like to thank you for everything you have done for our 

school as well as our learners. 

The San Fernando Central School Teachers Association wish 

you all the happiness and glory on this festive occasion. Warm 

wishes on Christmas to you all and your respective families. 

Merry Christmas. 

(San Fernando, Cebu, Philippines) 

Dear Friends at AMIE-foundation, 

First of all, we want to express our gratitude for the love and 

support you have been giving to Bahay Mapagmahal and 

Rondalla On Wheels. Thank you all. We truly appreciate all 

that you do for us. 

For this Christmas, we would like to send our sincerest and 

warmest greeting to each and everyone of you. May you all be 

blessed with God’s love, Peace and Joy this season, and 

throughout the coming new year. Happy Holidays! 

Bahay Mapaghamal, Cavite, Philippines 

Christmas is a season of great joy, a time 

for remembering a generous and loving 

people who are willing to share their talent 

and blessings unconditionally to others. 

May the glorious message of peace and the 

love fill with joy during this wonderful sea-

son. 

Thank you very much for giving me the op-

portunity to share this short message to all 

our AMIE-benefactors. 

Eugenia Abaca, Kaibigan, Philippines 



Rob Tas 
Free clinic terug opgestart in Filipijnen 

Met de woorden vanuit Novalices: “ Na meer dan 3 jaar hebben we  eindelijk 
de  toestemming gekregen.om de FREE CLINIC te mogen organiseren.” 

Zo fijn dit nieuws te krijgen ,  

Succesvol terug opgestart na de moeilijke coronaperiode ,de opkomst was buiten 
verwachting en maakt ons attent hoe belangrijk medische hulp is .  
Raadpleging dokter  
Tandproblemen 
Wondverzorging 
Algemene geneeskunde en kleine chirurgische ingrepen 
Verstrekking van medicatie en vitamines 
Aanleren van tand- en lichaamshygiëne 
 

Ondertussen hebben we al 450 patiënten kunnen helpen . 

Jerome f. Go  

Jerome Frederico Go – roepnaam Erom - woont in 

bahay, omdat zijn vader gestorven is in 2021 en zijn 

moeder, samen met zijn 4 zussen en 2 broers, in een 

krot leven en onmogelijk Jerome naar school kunnen 

laten gaan.  

Hij is geboren op 15 augustus 2005, zit momenteel in 

het 4de middelbaar (grade 10) en zijn favoriete vak is wiskunde. Hij droomt 

ervan om later piloot te worden. Jerome is zelf niet minder mobiel, en helpt 

heel goed de andere jongeren uit bahay. Een steunpilaar in huis, en bijzonder 

hulpvaardig.  

Ook speelt hij gitaar in ‘ Rondella On Wheels’, de muziekgroep van het huis. 

(interesse om meter of peter te worden: contacteer  

mark.bolsens@telenet.be )  

Francesca Valencia 

Een prachtig handschrift heeft Francesca Valencia. Zij is een 

weesmeisje (sinds 2018) uit Novaliches, geboren op 28 

september 2008. Zij verblijft sinds kort en is daar een grote 

hulp voor de minder valide bewoners. Zij zit momenteel in het 

2de middelbaar en droomt ervan om verpleegster te worden.  

Haar favoriete vak is TLE (technology, livelihood and educa-

tion)   

 

(interesse om meter of peter te worden: contacteer mark.bolsens@telenet.be ) 

Elga Meeusen 

Peetouders gezocht 



Madaquatre ging op project-bezoek               

Ik kan niet voorbijgaan aan de politieke spanningen aan de vooravond 

van de presidentsverkiezingen en dat dit land voor sommigen op de 

rand van een implosie staat. Dit alles is de harde dagelijkse realiteit en 

niets kan me dit doen vergeten. Het wekt in mij een diep gevoel van 

mededogen op. 

Maar wat een prachtig land!  Landschappen die je de adem ontnemen, 

endemische fauna en flora die altijd ontdekt of herontdekt wordt, maar 

vooral: moedige en hardwerkende mensen die dag na dag, zo niet uur 

na uur, vechten om hun waardigheid te behouden en proberen te 

blijven glimlachen.  Je hoeft maar een paar dagen in Madagaskar te 

wonen om veel levenslessen te krijgen! Dankjewel Mada! 

Laten we naar het hoofddoel van deze reis gaan: scholen! Het is moeilijk 

om de vreugde van de kinderen te beschrijven toen onze 4x4 de 

binnenplaats van de ‘Tandila’-school opreed: geschreeuw en een haast 

om de auto te omsingelen. Onnodig te zeggen dat we worden verwacht! 

Het weerzien is hartelijk. De zusters, bijna allemaal nieuw sinds de 

vorige reis, zijn er ook. Het is heel snel en zonder enige moeite dat we 

elkaar leren kennen. We zitten op één lijn en ons partnerschap is geen 

loos woord. We besteden een hele middag aan het leren kennen van 

elkaar en het opschrijven van de onderwerpen die ze met ons willen 

bespreken en vice versa. Verwondering en dankbaarheid! 

De volgende dag begint met een feestelijke ochtend. Leraren en 

directeuren openen de festiviteiten 

met een traditionele welkomstdans. 

Dan vermaken jong en oud zich 

prima en presenteren ze graag wat 

ze voor ons bezoek hebben 

voorbereid voordat ze met z'n allen 

naar de kantine gaan! 

's Middags ontmoetten we de 

afgestudeerden van het bachelor, 

iedereen trots en blij met hun 

resultaten. Twee van hen zijn naar 

het seminarie gegaan, de andere 5 

willen graag verder studeren. We 

luisteren naar deze jonge mensen 

vol leven en we ontmoeten hun 

ouders. Omdat hun kennis van het 

Frans erg laag is, schrijven we ze 

eerst in voor een spoedcursus aan 

de “Alliance Française” in 

Morondava.  Hierdoor kunnen ze 

slagen voor het toelatingsexamen voor ISCAMEN in Morondava, waar ze kunnen 

kiezen tussen management, informatica, paramedisch, pedagogiek of 

ecotoerisme. Vingers gekruist! Verwondering en dankbaarheid! 

Wat mij ook opvalt in de twee basisscholen en de middelbare school is de 

verandering die heeft plaatsgevonden binnen de onderwijsteams: leerkrachten 

en zusters. Veel meer dynamiek, initiatief en beter gevormde directeur en 

adjunct-directeuren. 

De vraag naar een cursus frans komt weer aan de oppervlakte, zal het deze keer 

zijn vruchten afwerpen? Met de hulp van de “Alliance Française” werd een 

voorstel gedaan. Het is allemaal positief. Verwondering en dankbaarheid!  

 

Er zijn nog veel meer vorderingen te noteren: in beide scholen is een 

oudercomité opgericht. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor 

hun kinderen door het onderwijzend personeel te ondersteunen. Een van hun 

initiatieven: om de kantine te verbeteren, dragen ouders nu bij en betalen ze de 

koks! Een grote opkomst van ouders op de ouderbijeenkomst.  Verwondering en 

dankbaarheid! 

In Andrénalafotsy, een klein afgelegen dorpje, een heel andere verhaal. Op 

verzoek van de dorpbewoners wordt  er momenteel elke laatste vrijdag van de 

maand een eucharistie gevierd door een kapucijner monnik. Er werden twee 

doopsels gevierd en dit lijkt een sterke invloed te hebben gehad op de sfeer van 

het dorp, dat serener is dan voorheen. Verwondering en dankbaarheid! 

En het waterprobleem? Ook hier vallen de zaken op hun plaats. Geofysische 

studies hebben aangetoond dat er verschillende mogelijke boorpunten zijn, 

zowel bij Andrénalafotsy als bij het college in Tandila. We ontvingen de 

resultaten van deze onderzoeken en de directeuren bepaalden samen met de 

aannemer het meest geschikte punt, aangezien het altijd binnen de school zelf is. 

De oudercomités hebben zich al geëngageerd om deze waterputten zo goed 

mogelijk te beheren. Verwondering en dankbaarheid! 

Hier ben ik aan het einde van mijn verhaal en ik heb je niet eens verteld dat er 

momenteel 647 studenten zijn... een beetje meer als de baccalaureaathouders 

slagen voor het toelatingsexamen! Er zijn 24 leerkrachten en 3 onderdirecteuren. 

Had je meer foto's willen zien? Vooral die van de klaslokalen en de kinderen? Ze 

staan binnenkort op de website en op de Facebookpagina, geduld! 

Verwondering en dankbaarheid. Ja, ik heb die woorden gaan steeds door mijn 

hoofd als ik terugdenk aan de reis, en ik hoop dat ik je heb laten proeven 

waarom!  

Ik ben erg blij dat ik deze keer enkele mooie herinneringen van mijn reis naar Madagaskar met jullie kan delen.  Ik kreeg de kans om alle vooruitgang op 

het terrein te zien en te beseffen dat de dingen heel positief veranderen. 

Natuurlijk is niet alles perfect, en aan werk geen gebrek, maar er zijn zoveel positieve dingen dat ik daar met een opgewekt hart en veel energie van 

terugkom! Ik zou mijn gevoelens in drie woorden kunnen samenvatten: verwondering, dankbaarheid en helaas ook een stukje medelijden. 

Inderdaad, niet alles is rozengeur en maneschijn en ik ben nog steeds bedroefd door de armoede, ellende,  werkloosheid, door het verdriet op de 

gezichten van de kinderen die op straat of op het platteland rondzwerven zonder naar school te gaan, door de bosbranden en ontbossing, door de rivieren 

die droog of bijna droog staan,  door de wegen en paden die volledig zijn versleten, door de onveiligheid, door de kloof met tussen arm en rijk, zelfs 

extreem-rijk. 

Michelle pour Madaquatre 



   Zoodoo werkt ijverig voort in Burkina Faso 

Beste vrienden van AMIE, 

Genade en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer,  

De komst van de Zoon van God in de wereld door de schoot van de Maagd 

Maria is het grootste en meest vreugdevolle Nieuws dat ooit is 

gecommuniceerd aan de hele mensheid.  

Nu we dit jaar met vreugde dit grote Nieuws van Gods Liefde vieren, schrijf ik u 

graag om u en al uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

te wensen. Moge het Kind-God zegeningen, vreugde, welzijn, vrede, 

gezondheid... brengen voor jullie allemaal. 

De hele gemeenschap van El Carmen is eeuwig dankbaar voor de 

genegenheid die jullie ons tonen door de steun die jullie geven aan 

verschillende projecten die de menselijke waardigheid ten goede komen 

zoals de studiebeurzen voor studenten, het onderwijs voor de kinderen met 

het "Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni" en de therapie voor 

kinderen met verschillende capaciteiten met "Una caricia con el corazón". 

Met uw gebaar laten jullie zien dat uw hart vol is van de Liefde van God die 

mens werd om bij ons te zijn.   

En dit is precies wat jullie doen met de mensen van El Carmen.   

Liefde voor God wordt weerspiegeld in de manier waarop we anderen 

liefhebben, voor hen zorgen en ons om hen bekommeren, vooral de armsten 

en meest behoeftigen en dit is precies wat jullie doen met de mensen van El 

Carmen.  

"God heeft nooit iemand gezien; als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 

en heeft Gods liefde haar volheid in ons bereikt. Als iemand zegt dat hij God 

liefheeft terwijl hij zijn broeder haat, liegt hij; want als hij de broeder die hij 

ziet niet liefheeft, kan hij God die hij niet ziet niet liefhebben. En het gebod 

dat hij ons gaf is dat wie God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft" (1Joh 

4,12.20-21). Dank u uit de grond van mijn hart voor alles. 

Moge de Emmanuel "God-met-ons", die nooit opgeeft in vrijgevigheid, al 

jullie wensen en projecten voor het nieuwe jaar laten uitkomen.   

 

¡¡¡¡¡ GELUKKIG KERSTFEEST EN EEN 

VOORSPOEDIG EN HEILIG 

NIEUWJAAR !!!!! 

 

 

 

Pater Eliseo, uit Togo en werkzaam in El Carmen (Peru) 

Onze projectreis in januari van dit kalenderjaar was een groot succes. 

Met alle indrukken, nieuwe afspraken en ideeën gingen we bij thuiskomst verder aan de slag.  

De eerste realisatie is de oprichting van een “Association” ter plaatse in Koudougou waar onze 2 directeuren, 
Remi Bansé en Augustin Kone  met een aantal andere bekenden in samenwerken.  

De associatie heeft ook een nieuw bankrekening nummer waar wij sindsdien al enkele keren gebruik van 
maakten. De betalingen verlopen hier vlot en snel. 

Met deze groep hopen we ook een goede samenwerking te creëren om ons hygiëne project 
verder uit te bouwen.  

Dat project wil voorzien in het maken en verdelen van herbruikbare maandverbanden. Er 
moet dus een naaiatelier opgestart worden, een verantwoordelijke gezocht worden om dit 
uit te bouwen met de financiële middelen die ZOODO hiervoor ter beschikking stelt. De 
communicatie hierrond zit momenteel op kruissnelheid.  

We maakten intussen ook een mooi foto/filmverslag van onze reis en gaven hiermee een 
eerste voordracht in Mortsel op 29 september. (Zie foto’s)  

Het werd een heel gezellige avond waarbij we het aandachtige publiek lieten meegenieten 
van onze reisavonturen. We boden lekkere hapjes en drankjes aan en ook het ZOODO 
artisanaat was er te koop. 

Een tweede voordracht volgt in Kruibeke op 29 maart 2024. ( allen hartelijk welkom!) 

We kregen en kochten tijdens onze reis veel mooie zelfgeweven stoffen bij onze mama’s en verwerkten ze 
tijdens workshops met Femma Kruibeke tot unieke producten. Een deel van die realisaties zijn nog te koop via 
onze artisanaat werking. 

Dankzij een aantal creatieve dames die ZOODO genegen zijn kunnen wij met een heel mooi en uniek aanbod 
van zelfgemaakte spullen naar marktjes trekken en daar inkomsten vergaren én ZOODO verder bekend maken 
bij telkens een nieuw publiek.  

Eerstvolgende data zijn : 

16 december in wzc Mayerhof, Fredericusstraat 89, Mortsel, 13u30 tot 17 u 

18 december in Wzc Wissekerke, Kruibekestraat 58a, 9150 Kruibeke (Bazel) 10 tot 16u30 

En ja , natuurlijk, het nieuwe schooljaar is sinds oktober ook gestart en al onze studenten zijn goed voorzien en 
met grote goesting opnieuw begonnen. 

Pia De Monie en Nicole De Clerck 

   Kerstwens uit El Carmen (Peru) 

"En net nu krijgen we verontrustende berichten 
over een massale dengue epidemie. Dengue is 
knokkelkoorts, een virale aandoening die zoals 
malaria ook door muggen op mensen wordt 
overgebracht. 

Er is geen behandeling voor. Patiënten genezen 
meestal na een tiental dagen. 

Echter wanneer er complicaties optreden kan 
deze ziekte dodelijk zijn. Op 19/11/2023 is David 
(19j) overleden als gevolg van een dengue 
besmetting, hij is de zoon van de lokale 
verantwoordelijke van ons project. Zo spijtig. 

  

ZOODO heeft reeds gesteund door 
muskietennetten te kopen voor de kinderen van 
de basisschool maar om zo veel mogelijk 
mensen van de dorpsgemeenschap te 
beschermen zijn veel meer muskietennetten 
nodig. Wij doen een warme oproep om een gift te 
storten om nog meer muskietennetten te kunnen 
aankopen. Ze kosten 10€ per stuk.  
Je kan storten op onze rekening bij A.M.I.E.   
(Comité 00) (met vermelding  "ZOODO, 
DENGUE" 

Vanaf €40 kan je automatisch een fiscaal attest 
krijgen als je je rijksregister nummer toevoegt aan 
de mededeling. 

van harte dank alvast vanwege het ZOODO 
team." 

(rouwkaart van David) 



Beste vrienden van AMIE, 

 

Boeddha, een wijze man, heeft ooit gezegd: duizenden kaarsen kunnen met één kaars worden aangestoken. De kaars zal er niet korter door gaan branden. Ook 

geluk wordt niet minder als je het met elkaar deelt. Wellicht kent iedereen deze wijsheid maar toch wil ik er vandaag mee beginnen. 

Veel mensen hebben een kaars aangestoken voor mij of beter voor ons, Koko Pol en zijn straatjongens. Ook mijn familie heeft nood aan morele steun en 

kaarsjes. In de week vóór mijn verlof verloren we een schoonzus en schoonbroer. Mijn schoonzus samen met mijn broer waren de eersten die het aandurfden 

om naar Lubumbashi te komen. Mijn schoonbroer is wel 8 keer geweest, in totaal 2 jaar van zijn leven. Hij heeft miljoenen bakstenen helpen bakken. Hij heeft 

samen met een andere broer Maison Papy herbouwd. Hij heeft ook de polykliniek en het rusthuis in Lubumbashi helpen bouwen. Tijdens mijn verloven logeerde 

ik bij hem. Vanwege dit zware verlies heb ik veel tijd bij mijn familie doorgebracht. Ik wil mij dan ook verontschuldigen dat ik tijdens mijn verlof veel mensen, 

heel goede vrienden en vriendinnen niet heb kunnen bezoeken. 

Jean heeft mij geholpen een nieuwe smartphone te gebruiken nadat de vorige gestolen werd door een vroegere papillon. Een beetje wrang maar over het 

algemeen ervaar ik heel veel dankbaarheid. Het voorbije schooljaar hebben jullie via 

AMIE een zekere Bénédicte geholpen om kleuteronderwijzeres te worden. Vandaag gaf 

ze me een tiende van haar eerste salaris.  Dat hebben bestuur en weldoeners verdiend; 

dank in naam van Bénédicte. 

Gelukkig heb ik ook het voorrecht gehad om Thérèse-Marie, de vroegere voorzitter van 

AMIE, te kunnen ontmoeten. Met veel twijfels ben ik tot bij haar gebracht door mijn 

nicht Heidi. Samen met enkele buren en kennissen, die mee aan de wieg van AMIE 

stonden, is het uiteindelijk een fijne, gezellige avond geworden. Dank, 1000 maal dank 

voor deze onvergetelijke ontmoeting en voor de talloze projecten die zij en andere 

vrijwilligers van AMIE mogelijk gemaakt hebben. Ter herinnering: het eerste project was 

een ezel. Niet Koko Pol maar een echte ezel en 2 ossen. Wij gebruikten een ezelskar voor 

het transport en de mensen leerden ploegen met ossen.  

We mogen echter niet blijven hangen in de mooie herinneringen want het leven van de 

Congolezen is er niet gemakkelijker op geworden, zeker in Kinshasa. 

De boer, hij ploegde voort. Ik probeer nog steeds straatkinderen een nieuwe toekomst 

te geven. Straatkinderen zijn dikwijls verstoten door hun familie omdat ze beschuldigd 

worden van tovenarij (zie ook de film Kinshasa Kids van Marc-Henri Wajnberg). Wij 

zorgen voor hun huisvesting, kleding, voedsel, studiekosten en medische kosten. 

Met het verzamelen en doorverkopen van afval kunnen we een centje verdienen. 

Hiermee hebben we onze tuin kunnen verdubbelen voor het telen van groenten en fruit. 

Bopeto (is lingala voor netheid) is een Arabische firma die de plastic flesjes opkoopt en er 

stoeltjes van maakt voor de kleuterschool. 

Sport is ook heel belangrijk voor onze leerlingen. De school en de parochie van Masina 

hebben 3 ploegen in de basketbalcompetitie. John, een echte straatjongen en ook 

verstoten door zijn familie haalde in het nationaal volleybalkampioenschap de gouden 

medaille als beste smasher van Congo. Een nadere oud-leerling kreeg de gouden 

medaille als beste opslaggever. Dat doet deugd. 

Er zijn nog altijd enkele hogeschoolstudenten die hun studiekosten niet kunnen betalen. 

Jean-Freddy kan bijvoorbeeld zijn eindwerk niet bekostigen. Wij zoeken nog enkele 

mensen die een peterschap willen aanvaarden want wij kunnen hen niet helpen met het 

ons beschikbare budget. Ik wil graag meer over hen vertellen via e-mail 

(pol.feyen@gmail.com).  

Sommigen proberen uit de armoede te ontsnappen door een eigen 

project te starten. Edjeke (van de Kinshasa Kids) wil een eetkraam 

starten waar hij shoarma e.a. verkoopt. Opstartkosten zijn 750 €. 

Emma vraagt hulp om minstens haar huis onder dak te krijgen. 

Roselyne wil een verkooppunt opstarten voor zuiver water en lokaal 

bereid vruchtensap. Daarvoor moet zij iets huren en een voorraad 

aanleggen. 

Beste lieve mensen, nogmaals dank voor al uw niet aflatende hulp, 

vriendschap en aanmoedigingen. Grote dank aan Thierry en Miriam 

en allen die zo  mild meehielpen voor de aankoop en transport van de 

camion. In het bijzonder wil ik het bestuur van AMIE bedanken voor 

de langdurige belangeloze inzet. 

Nog een speciaal dankwoord voor het rommelmarktcomité van 

Ruiselede. Dank voor uw enthousiasme en enorme inzet. Niet te 

geloven, gewoon fantastisch. 

Koko Pol 

    Congolese kerstwens van Koko Paui 

mailto:pol.feyen@gmail.com


Comité 23 
Project dringende hulp Kenia 

Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,  

roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28 

Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC  ARSPBE22 

----------------------------------- 

Project: Akwaaba Asuadei (Ghana) 

Contact: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250 Olen 

akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578 

Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22 

Comité 21 

Groepspeterschappen 

  

Contact: Griet Cuypers – Van den Berge 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 

 Rekening: BE50 0003 2544 6518  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 22 

Project Happy Home Kenia 

  

Contact: Christian Vandeplas 
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo 

christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42 

 Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22 

Comité 00 
Projecten Madagascar :  Françoise Cauwe 

rue du Beau–site 7 – B-5340 Gesves 

francoise@amie-be.org  – tel 083/67 82 33 

Projecten  Pol Feyen: Jean Hendrikx 

Adelbert Kennisplein 2—B-2100 Deurne 

jean.hendrikx@telenet.be —tel. 0486/692.014 

Rekening:  BE22 0001 5458 3947 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 01 
Peterschappen Filipijnen (franstalig)  

Project Free Clinic Filipijnen 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE58 0000 8955 8379  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 02 

Beroepspeterschappen Filipijnen  

(franstalig) 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE84 0000 6496 6859  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 03 

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika 

 (franstalig) 

Contact: Diane Nadalini 
Eudore Pirmezlaan 29—B-1040 Etterbeek 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301 
Rekening: BE43 0001 0342 1501  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 04 

boekhouding en algemene administratie 

adreswijzigingen 

Contact: Stefaan De Bondt 
Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert 

stefaandebondt@telenet.be  - Tel. 056/71 72 81 
 Rekening:  BE56 0003 2569 6088  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 05 

Peterschappen Latijns Amerika 

(nederlands) 

Contacteer: Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo 

marleenlanckman@hotmail.com-Tel  016/355077  

Rekening: BE46 0000 2467  0736 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 06 

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig) 

Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen 

Contact: Mark Bolsens 

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen 

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88 

Rekening: BE80 0000 8577 5177  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 07 

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig) 

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië) 

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@gmail.com – Tel 0495/23 83 62 

Rekening: BE45 0003 2569 6189  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 08 

Peterschappen Azië 

 (nederlandstalig) 

 

Contact: Jos Cuypers 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 
Rekening: BE67 0001 7326 0487  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 09 

Sofie Daems Scholarship Program 

(Thailand) 

Contact: Jan en Mieke Daems 
Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot 

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099  

 Rekening: BE97 0003 2603 1649  - BIC : BPOTBEB1 

                   Voorzitster 

                         Diane Nadalini  

           Eudore Pirmezlaan 29—B-1040 Etterbeek 

           dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

 

erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot 

Sociale zetel:   

 

Oevelseweg 14, 

B-2250 Olen 

 

Naaststaand 

overschrijvingsformulier 

is geschikt voor eender 

welke gift. 

  

Als U een voorkeur hebt 

wat de bestemming 

betreft vermeldt U dat 

best als mededeling. 

 

Dankjewel! 
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