
kunnen ze  elk van hun andere kinderen 

de kans geven om school te lopen. 

Tenslotte, vergeet niet dat A.M.I.E. nu 

bijna 40 jaar lang het ingezameld geld 

integraal aan de kinderen overmaakt. Dit 

is mogelijk omdat we geen structurele 

onkosten hebben, ook geen salaris 

moeten uitbetalen en er geen 

onkostennota’s worden binnengebracht 

zelfs niet door de verantwoordelijken die 

regelmatig ter plaatste nagaan of uw 

giften goed worden besteed. Dit is wat we 

noemen “vrijwilliger zijn”! 

Ik kijk ernaar uit u eind april te mogen 

ontmoeten op onze Algemene 

Vergadering waarop u mij alle vragen kunt 

stellen die u maar wilt. 

AMIE-caal 

Xavier Votron, voorzitter 

Beste lezers, 

Over enkele dagen, meer bepaald op 

zondag 28 april, houden we onze 43ste 

Algemene Vergadering. Meestal zijn er 

ongeveer vijftig leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Dit is relatief gering in 

vergelijking met een paar duizend 

sympathisanten en honderden trouwe 

donateurs, die jaarlijks onze projecten en 

peterschappen in een tiental landen 

ondersteunen. 

Ik zou graag willen dat we een inspanning 

doen om in groten getale aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de omgeving van het 

Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-

Heverlee mooi, groen en bevorderlijk is 

voor ontmoetingen tussen de leden van 

onze A.M.I.E.-familie. Ook moeten er drie 

beheerders verkozen worden. We zijn nog 

steeds op zoek naar nieuwe kandidaten 

die zich geleidelijk aan willen inwerken in 

de groep van comitéverantwoordelijken 

en onze kleine groep van beheerders. 

Tenslotte krijgen we de kans luisteren 

naar een ‘grote meneer’, een groot 

diplomaat, die bijzonder goed op de 

hoogte is van de Noord-Zuid-relaties en 

oud-ambassadeur is van België in Congo. 

Zonder twijfel zullen de recente 

gebeurtenissen naar aanleiding van de 

verkiezingen in onze voormalige kolonie, 

bij de heer M. Frank De Coninck tot 

enkele beschouwingen geleid hebben. 

Bovendien is deze grootmaarschalk aan 

het Belgisch hof voorzitter van Caritas 

International in België en actief lid in de 

schoot van de Koning Boudewijnstichting. 

Ook op dat gebied kan hij ons deelgenoot 

maken met zijn visie omtrent humanitaire 

hulp en ons ook uitleggen hoe we de 

toekomst van een vereniging als de onze 

kunnen zien. 

Dit nummer van “Ons Krantje” is voor een 

groot deel gewijd aan de peterschappen. U 

bent vertrouwt met onze grote en kleine 

projecten die jaar na jaar doorgaan en pas 

stoppen wanneer hun doel gerealiseerd is. 

Maar we voorzien ook in de mogelijkheid 

om peter/meter te worden van een of 

meerdere kinderen in een ver land. 

Voor hen is onze financiële maar ook onze 

morele steun onontbeerlijk om studies aan 

te vangen en voort te kunnen zetten. 

Kinderen en jongeren die door onze 

vrijwilligers ter plaatse werden 

geselecteerd, zijn allemaal zeer 

verdienstelijk en behalen mooie 

examenresultaten. Maar vooral tonen ze, 

ondanks grote moeilijkheden in hun 

dagelijks leven,  de bereidheid om te leren. 

Bovenop het schoollopen oefenen ze een 

baantje uit om hun ouders toe te laten het 

gezin eten te geven. Sommigen moeten 

bovendien elke dag een lange weg naar 

school afleggen om er les te volgen. Voor 

velen geldt bovendien dat ze thuis hun 

jongere broers en zussen een handje 

moeten toesteken. 

Afhankelijk van uw middelen kunt u kiezen 

voor een peterschap van een kind in de 

lagere school of een adolescent in het 

middelbaar of hoger onderwijs. Wie zich 

niet meer dan één jaar kan/wil engageren 

zijn er de groepspeterschappen (school, 

klas, weeshuis…enz.). Weet dat elk 

geholpen kind ook een gered kind is: het 

gaat naar school gaan, zal indien nodig de 

nodige zorg ontvangen, zal een diploma 

behalen en werk vinden in eigen land. 

Omdat de steun aan een kind de ouders 

toelaat de schoolkosten te verdelen, 
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opleiding als airhostess afronden. Zij 

bezorgden ons een mooie video-boodschap. 

En ook Deer en Sumitra doen het goed. In de 

Children’s Village maakte we kennis met 

enkele meisjes die vanaf volgend schooljaar in 

het program worden opgenomen, samen met 

opnieuw een paar jongens. En we zagen voor 

het eerst Sophie’s House, een blijvende 

herinnering in steen, dat sinds enkele 

maanden in gebruik werd genomen en een 

thuis is voor een dozijn meisjes. We werden 

rondgeleid door Father Paul, hoofd van de 

Foundation, en Khun Oi van de administratie. 

We misten Derek die ons in de voorbije jaren 

steeds goed heeft ontvangen en begeleid. Hij 

keerde enkele maanden voordien na vele jaren 

bij Father Ray terug naar huis in de UK. Na 

ons verblijf in Pattaya reisden we naar het 

zuiden waar we Gib, onze eerste protégé, 

opnieuw zagen. Zij stelt het zeer goed en is 

gelukkig. In het voorjaar van 2024 zullen wij 

opnieuw bij Father Ray op bezoek gaan.  

Jan en Mieke Daems-Strauven. 

Wij waren bij Father Ray op 

bezoek eind november 2022. Het 

was geleden van eind 2019 

omwille van pandemie. Nu is 

Thailand weer open voor 

buitenlanders, maar de sporen 

van de langdurige Covit 

lockdown zijn nog zeer zichtbaar 

in het straatbeeld van Pattaya, 

met heel veel zaakjes die nog 

steeds niet heropend zijn. Ook bij 

Father Ray is er nog 

onderbezetting bij de staff omdat 

een aantal posten van 

vrijwilligers, die vertrokken 

tijdens de pandemie, nog niet 

opnieuw zijn ingevuld. Maar de 

organisatie heeft gedurende 

deze periode goed stand 

gehouden, en vooral de zorg 

voor de vele kinderen heeft er 

niet onder geleden. Het was voor de studenten echter geen 

gemakkelijke tijd, o.a. met de on-line lessen, maar ze hebben 

allemaal doorgezet. 

Onze studenten hebben 

we tijdens dit bezoek 

niet kunnen zien omdat 

zij op hun 

respectievelijke school 

buiten Pattaya waren. 

Tom, de enige jongen in 

het program, is 

ondertussen 

afgestudeerd als 

technisch tekenaar. 

Donna en Amanda 

zullen dit schooljaar hun 

Covid heeft bezoeken aan onze AMIE-projecten parten gespeeld … Maar gelukkig is dat een hoofdstuk dat we achter 
ons kunnen laten.  De voorbije maanden trokken onze projectverantwoordelijken Jan en Mieke Daems-Strauven naar 
hun Sophie Daems Scholarship program in Thailand en Nicole De Clerck en Pia De Monie waren op bezoek in Burkina 
Faso bij het Zoodo project (zie verder in Ons Krantje). 

in Thailand 



  Teveel of niet genoeg… het waterprobleem van Madagascar ! 

Om het waterprobleem in deze regio volledig te begrijpen, is 
het goed om weten dat de kustzone van het centrum ten 
westen van Madagaskar geologisch wordt gekenmerkt door 
totaal verschillende gesteentelagen.   Dit gebied is nog steeds 
rijk aan moerassen, hoewel de droogte terrein wint en zich niet 
langer beperkt tot het uiterste zuiden. 

Dankzij de structuur van de bodem kunnen bomen en veel 
inheemse planten, zoals baobabs, gemakkelijk leven en eten. 
Maar deze gebieden zijn sterk gemineraliseerd en 
ijzerhoudend, wat een sterke invloed heeft op de kwaliteit van 
het water. 

Je zou kunnen zeggen dat de schoonheid van de natuur ten 
koste gaat van de kwaliteit van het water en dus ook ten koste 
van de levenskwaliteit van de bevolking. 

Dit probleem vindt zijn oorsprong in de sterke schommelingen 
van het terugtrekken en toestromen van het water. 

De eerste grondwaterspiegel is erg vervuild en het water is erg 
brak en beladen met bacteriën. 

 

GEVOLGEN VOOR ONS PROJECT 
Om vers water te hebben, moet je naar de tweede of zelfs de 
derde grondwaterspiegel gaan. Geofysische studies zijn daarom 
nodig om de kwaliteit van de onderliggende wateren vast te 
stellen en om de relevantie te verzekeren van het werk dat we 
willen ondernemen, namelijk het boren van een drinkwaterput 
met een watertoren en leidingen voor de school van 
Andrénalafotsy. 

We hopen dit te kunnen realiseren voor onze geplande reis in 
oktober 2023, maar helaas stuiten we op administratieve 
problemen die het nog ingewikkelder maken. Hopelijk lukt het! 

WATER IS LEVEN... te veel of te weinig doodt direct of indirect! 

Michelle Charlot-Ramon  
Madaquatre, projet 520  

Comité 00 « projets Madagascar » 
BE22 0001 5458 3947                                                      

Madagaskar is het 5e grootste eiland ter wereld. Het is 1.580 km lang en 

600 km breed en heeft een oppervlakte van 587.000 km², d.w.z. Frankrijk, 

België en Luxemburg samen. Het hoogste punt is 2.879 meter en er is 4.800 

km kustlijn! 

 

Het is dus helemaal niet mijn bedoeling om een inventaris op te maken van 

het waterprobleem op het gehele Malagassische grondgebied! Dit is totaal 

verschillend in het noorden en het zuiden, in het oosten en in het westen, 

en het varieert nog steeds naargelang de hoogte. Ik zal me daarom 

beperken tot de regio die ik het beste ken, die van de scholen: het centrum-

westen, de kuststreek van Ménabe. 

De titel van dit artikel vat het mooi samen: Te veel of niet genoeg! 

 

TEVEEL 
Het is niet moeilijk 

om je voor te stellen 

dat de immense 

stortbuien die in een 

paar uur uit de lucht 

vallen tijdens 

cyclonen en andere 

tropische stormen, 

voor heel veel water 

zorgen en specta-

culaire 

overstromingen 

veroorzaken. 

Geen manier om het te kanaliseren en het is ook 

ondrinkbaar! Het zal enige tijd het oppervlaktewaterpeil 

voeden, maar daarmee is het probleem niet opgelost, 

aangezien dit water ongeschikt is voor consumptie. 

Hoogstens zal het toegang geven tot brak water dat kan 

worden gebruikt voor hygie ne, wasgoed, afwas, enz.  En dat 

zal moeders en jonge meisjes even wat opluchting geven.  

Bovendien, aangezien de regen enkele dagen na de cycloon 

blijft vallen, worden de gewassen weggevaagd! Ja, genoeg is 

genoeg . 

PAS  ASSEZ 
Het hele jaar door is er, 
behalve wanneer Moeder 
Natuur losgelaten wordt, 
een tekort aan water. 

Gelukkig kon het 
probleem worden 
opgelost voor het dorp 
Tandila waar een 
drinkwaterput was. Tot 
grote vreugde van 
iedereen is er een 
watertoren en een 
adequate pijpleiding 
aangelegd. 

In het dorp 
Andrénalafotsy 
daarentegen is nog niets 
opgelost en is er helemaal 

geen water. De kleine put, aanwezig in de school, is hersteld, 
maar het verkregen straaltje brak water is niet eens voldoende 
voor de schoolkantine. 



  

U merkt het. 

 

Om conform te 
worden met de 
wijzigingen 
opgenomen in het 
wetboek 
vennootschappen en 
verenigingen — 
waaraan AMIE als 
vzw dient te voldoen 
— dienen we onze 
statuten aan te 
passen. 

Gelukkig konden we 
daarbij rekenen op 
enkele vrijwilligers 
onder onze 
weldoeners die deze 
statuten onder de 
loupe namen. 

Als we op de 
Algemene 
Vergadering 
beschikken over de 
stemmen van 2/3 van 
de leden, kan er 
geldig over de 
aanpassingen 
gestemd worden.  
Anders is er een 
buitengewone (= 
extra) algemene 
vergadering nodig; 
die zou dan doorgaan 
op 17 mei. 

 

 

Wens je meer info 
over deze statuut-
wijzigingen, neem 
dan contact op met 
stefaandebondt@ 
telenet.be. 

Een tijdje geleden gaven we steun aan 
de Don Bosco-school in Bois de 
Laurence in Haiti.  We kregen onlangs 
de afrekening en enkele mooie foto’s 
(die we iets verder in Ons Krantje 
publiceren). 
Deze goedgevulde klas op de nieuwe 
schoolbanken vonden we wel mooi om 
jullie welkom te heten op onze 
algemene vergadering! 



Peterschappen in de Filipijnen 

Wie wil een student steunen in de Filipijnen ? 

John Lawrence (12) is de oudste van drie jonge kinderen - wezen - 

opgevoed door hun grootouders van moederskant.  Deze laatsten 

hebben zelf nog drie andere kinderen die nog op school zitten en 

daarbij zelf ook te weinig middelen hebben om de humaniora 

(middelbare school) te voltooien.  

Vorig jaar behaalde John Lawrence 87% in het 1e jaar humanitaire 

wetenschappen. 

Hij droomt ervan te kunnen blijven studeren om later zelf ook  zijn twee 

kleine zusjes te kunnen helpen. John Lawrence realiseert zich dat het 

erg moeilijk is voor zijn grootouders om 6 kinderen groot te brengen!  

De grootvader is een boer en de grootmoeder is een werknemer.  

In zijn bijgevoegde brief belooft hij zuinig om te springen met zijn steun, 

en zeker niks te verspillen wat u met hem deelt... Als u een kind met 

A.M.I.E. sponsort, worden de schoolresultaten en brieven van uw 

petekind via ons naar u verzonden, zodat u zijn ontwikkeling kunt 

volgen en hem beter kunt leren kennen.  

Als je wilt, kun je ook zelf - in het Engels - corresponderen met je 

petekind. 

Als je deze student wil helpen, aarzel dan niet contact op te nemen 

met : 

Elisabeth Carton (FR) : ecartondt@gmail.com  - 0479/299 164 

Mark Bolsens (NL) : mark.bolsens@telenet.be – 0486/526.188 

De kostprijs van een peterschap bedraagt 35€, een bedrag dat 

integraal wordt overgemaakt aan onze partner in de Filipijnen. 

 

Dankjewel.  Geef een talentvolle jongeren een kans en laat zo 

hemzelf, maar ook de ganse familie, de vicieuze armoedecirkel te 

doorbreken. 

 

Onze middenpagina reserveren we deze maand voor de Filipijnen. 
 
Linksonder vinden we een oproep tot een nieuw peterschap, rechtsonder hebben we een briefje van een petekind aan zijn peetouder … We laten de brief speciaal 
in het engels, zodat niks van zijn fantastische voorstelling—Johna is nog maar 12 jaar—verloren gaat. 
 
Rechts zetten we dan onze verantwoordelijke Babes in de kijker. 
 
Veel leesplezier … en misschien motiveert het wel om zelf meter of peter te worden.  Niet aarzelen en contact opnemen met onze verantwoordelijken!  Ze zullen 
jullie graag verder helpen! 

mailto:ecartondt@gmail.com
mailto:mark.bolsens@telenet.be


Peterschappen in de Filipijnen Rob Tas 
 Onze partners aan het woord: vandaag Babes 

In ‘Ons Krantje’ willen we de komende edities ook graag ruimte maken om onze partners in de verschillende landen 
beter te leren kennen. Daarom dat we hen een aantal vragen toestuurden … Deze maand is het Eugenia Abaca, de 
verantwoordelijke van onze peterschappen in de Filipijnen, beter bekend bij onze weldoeners onder haar roepnaam 
Babes. 

 Wat stimuleert je om dit werk te 

doen?  

Toen ik nog in het college zat, 

beloofde ik mezelf dat ik m’n best 

zou doen om studenten te helpen 

die het zich niet konden veroorloven 

om naar school te gaan.    

Daarnaast was ik ook blij me te 

kunnen inzetten voor medische en 

tandheelkundige missies, omdat dit 

echt helpt bij onze arme 

bevolking.  Onze vrijwillige dokters 

hebben me doen inzien dat zulke 

eerstelijnszorg echt noodzakelijk is!  

  

Welke waarden zijn belangrijk om te 

delen?  

Ik vertel mijn studenten steeds dat het 

een zegen is wanneer ze iets kunnen 

ontvangen, dit een levensles betekent om ook te 

delen met anderen, financieel, of op een 

ondersteunende manier (bv.. jongere studenten 

helpen bij hun studies).  Ze mogen de mensen die hen 

helpen om hun dromen te realiseren nooit 

vergeten.  Niet hun ouders, niet hun weldoeners.  

  

Hoe ervaar je de samenwerking met AMIE?  

Wow … De 42 jaar die ik nu samenwerk met AMIE 

België waren echt fantastisch.  Hun 100% inzet en 

samenwerking inspireren mezelf ook om er volop 

voor te gaan, en hard te werken.  Ik zeg altijd 

mabuhay, welkom.  Dankjewel voor al de steun en 

liefde vanuit jullie land.  

  

Hoe ziet de toekomst eruit?  

Op dit moment is het erg moeilijk.  De verhoging van 

de olieprijzen laat ook alle andere prijzen van 

verbruiks- en voedselproducten stijgen. Zeker nu er 

met het einde van de covid-pandemie heel wat 

mensen hun job hebben verloren.  Om hier dit alles 

terug te krijgen zoals voorheen zal er een grote 

inspanning gevraagd worden van iedereen.  

 

Dankjewel. 

Wat is de aanleiding om je in te 

zetten voor de lokale bevolking?  

Wanneer je in een land in 

ontwikkeling leeft, dan zie je 

direct de dagdagelijkse noden 

van de bevolking, zeker van de 

armen.   De roep om mij in te 

zetten in mijn eigen land was dan 

ook vanzelfsprekend.  

Ikzelf kom uit een groot gezin (9 

kinderen) en mijn vader stief aan 

een hartaanval toen ik pas 5 oud 

was.  Gelukkig kon ik de lagere 

school afmaken,  nadien ook het 

middelbaar (met onderscheiding)

door financiële problemen kon ik 

niet verder studeren en moest ik 

gaan werken. 2 jaar later kreeg ik 

echter de mogelijkheid om als 

werkstudent toch hoger onderwijs te 

volgen.  Na 4 jaar was dit inclusief het staatsexamen 

succesvol.  Deze mooie ervaring motiveerde me om 

andere studenten te begeleiden en aan te moedigen.  

Toen ik zuster Roos Catry ontmoette, ontdekte ik de 

wereld van de gehandicapten, weer voelde ik me zo 

betrokken bij de jongeren in een rolstoel ,ik 

motiveerde  hen om voor hun droom te gaan, hen 

daarbij te helpen (bv. door hen een rolstoel cadeau te 

doen).  

Een foto uit coronatijd, met rechts Babes. 

Filipijnen   

Eugenia Portes Abaca   

65 jaar oud   

Bachelor Sociale 

Onze middenpagina reserveren we deze maand voor de Filipijnen. 
 
Linksonder vinden we een oproep tot een nieuw peterschap, rechtsonder hebben we een briefje van een petekind aan zijn peetouder … We laten de brief speciaal 
in het engels, zodat niks van zijn fantastische voorstelling—Johna is nog maar 12 jaar—verloren gaat. 
 
Rechts zetten we dan onze verantwoordelijke Babes in de kijker. 
 
Veel leesplezier … en misschien motiveert het wel om zelf meter of peter te worden.  Niet aarzelen en contact opnemen met onze verantwoordelijken!  Ze zullen 
jullie graag verder helpen! 



   Bezoek in Burkina Faso 

Zoodo, Mortsels project van het jaar ging in 
januari 2023 op projectbezoek in Burkina Faso 

Het was een tijdje geleden dat wij, Pia De 
Monie en Nicole De Clerck van Zoodo, nog een 
keer ter plaatse gingen maar intussen werkten 
we hier thuis wel ijverig voort en nam ons 
project er ginds een tweede school bij. 

Reizen jullie even mee? 

In de basisschool van Sig Noghin (op het 
platteland) blijven we verder didactische steun 
aanbieden om vooral de zesdejaars al betere 
kansen te geven.  

We werken er ook mee aan de 
gezondheidslessen en ontwikkelen een 
nevenproject ivm hygiëne voor meisjes tijdens 
hun menstruatie. Zij blijven immers thuis 
wegens gebrek aan verzorgingsmateriaal. 

We voorzien in pakketten waarin herbruikbaar 
maandverband zit, slipjes, zeep en een 
handleiding voor correct gebruik. Onze 
verpleger Eric komt ter plaatse met de 
pakketten en geeft kundige uitleg bij dit alles. 

Het wordt een totaal aanbod waarbij ook 
verder gesproken zal worden over 
familieplanning, sexuele opvoeding enz. 
Meisjes én jongens wonen deze info 
momenten heel aandachtig bij.  

Ook hun mama’s worden op school 
uitgenodigd en krijgen een pakket mee te 
samen met uitleg in hun taal, het Mooré. Ook 
voor hen is dit een heel mooi project want veel 
van deze mama’s hebben zelf nauwelijks school 
gelopen. Deze keer waren we zelf bij de lessen 
en zagen hoe erg dit initiatief op prijs wordt 
gesteld.  

In de basisschool van 
Koudyiri B ( dichtbij de 
stad Koudougou) zijn we 
een eerste keer op 
bezoek.  

Zoodo bouwde daar in 
2021 een ruim afdak om 
op het immens grote 
schoolplein een 
schaduwrijke ruimte te 
créeren. Hier gaven we 

ook extra centen voor de opvang van 
vluchtelingenkinderen. 

Burkina Faso ondervindt immers sinds een paar 
jaar ook de gevolgen van terrorisme….. 

Bezoek ontvangen betekent “feestvieren” 

In de twee scholen werd telkens een heel 
programma in elkaar gestoken waarbij de 
kinderen zongen en dansten. Het leerkrachten 
team kookte een typisch gerecht en over en 
weer werden cadeautjes uitgewisseld. 

Kortom: veel deugddoende nieuwe contacten 
en blij weerzien met vrienden die we kennen 
van eerdere reizen. 

In beide scholen werd tot slot een 

             Kenia 

voetbalmatch georganiseerd, truitjes en ballen brachten wij mee, voor het 
spelplezier en enthousiasme zorgden zij! Ongezien en hartverwarmend deugddoend 
spektakel. 

Met beide schooldirecteuren werden intussen ook goeie afspraken gemaakt voor de 
toekomst.  

Want Zoodo investeert vooral in kinderen kansen geven op secundair onderwijs. Zo 
hebben we momenteel 15 leerlingen die in verschillende schooljaren les volgen. 
Voor hen organiseerden we een ontmoetingsdag om elkaar en ons te leren kennen 
en ook oud-leerkrachten weer te zien. 

Het werd een gezellige zondag waarbij we hen 
wat extra meegaven ter aanmoediging voor hun 
verdere studies. 

Deze reis, waar we lang naar uitkeken was te snel 
voorbij, maar een succes op elk gebied.  

Ons project groeit en hoopt op ook uw steun te 
mogen rekenen. 

Zoodo rekeningnummer bij vzw A.M.I.E. BE22 
0001 5458 3947 met vermelding ZOODO. 

Zo krijgt u ook een financieel attest als uw 
bijdrage minimum €40 in een kalenderjaar is. 



Beste familieleden, vrienden en medestanders, beste vrienden van AMIE, 

Dank eens te meer voor alles wat jullie blijven doen voor Don Bosco te Masina. 

Deze keer is er een extra dank voor een extra gebeurtenis: de aankomst van 3 containers met een massa 
gerief dat wij goed kunnen gebruiken. Hoe ging die bal aan het rollen? Tijdens mijn laatste verlof, ter 
gelegenheid van mijn 80ste verjaardag, verscheen er een artikel in het Belang van Limburg over mijn 
activiteiten in Kinshasa. 

Zo kreeg ik een uitnodiging van mensen die jaren in Katanga gewerkt hebben. 

Zij hadden het fantastisch idee een container op te sturen. Het werden er 3; ook een voor pater Johan 
een scheutist uit dezelfde gemeente. 

Dank aan de initiatiefnemers, dank aan alle mensen van heinde en 
verre die zeer nuttig materiaal hebben samengebracht. Extra dank aan 
Paul Kerkhofs. 

Intussen hebben verschillende mensen onder u de beelden gezien van 
de overstroming in Kinshasa met meer dan 100 doden, heel wat 
minder dan in Turkije, maar elk voelt zijn verdriet, leed en zoekt 
middelen om de schade te herstellen en de levensomstandigheden te 

verbeteren. 

Zo proberen we de berg afval van onze school beter te 
"verteren". Vroeger, ik durf het bijna niet schrijven, verbrandden 
wij een deel; een ander deel vond de weg naar de oceaan.  

Een Libanees bedrijf komt nu de lege plastiekflesjes ophalen. 
Bijna elke week kunnen wij nu 5 grote zakken vullen en aan hen 
leveren. 
Zij verwerken deze flesjes tot plastiek zakken, stoelen enz. 

Mag ik u even herinneren dat 
enkele jaren geleden wij ook 
plastiek hebben verwerkt in tegels? Helaas hebben we dat project 
niet kunnen volhouden. 

Alle afval die verteerbaar is, gaat naar onze composthoop waarmee 
we onze tuin kunnen bemesten. Wij eten en verkopen zo een beetje 
eigen groenten en hebben ook enkele tientallen bananenbomen die 
ons kook-, bak- en dessertbananen opleveren. Een buurman van mijn 
leeftijd komt ons regelmatig helpen om te snoeien en raad te geven. 

De aarde warmt op en dat voelen we hier met stijgende 
temperaturen en overvloedige regens. Het gevolg is dat malaria hier 
terug terrein wint. Zo kom ik regelmatig in het ziekenhuis als 
bezoeker van onze medebroeders, van onze jongeren en af en toe "als klant". Maar gelukkig kunnen we 
de ziekte meestal overwinnen mits de juiste behandeling. 

Zo vliegt de tijd en zijn we al in de tweede helft van het schooljaar. 
De eerste examenreeks is voorbij, voor enkelen met tranen en anderen een brede glimlach. 

Er was natuurlijk een extra gebeurtenis de voorbije weken nl het bezoek van onze paus Franciscus, een 
oud-leerling van Don Bosco. Vermits we vlak bij de weg naar de luchthaven wonen, stond heel de school 
langs de weg om hem te verwelkomen. De volgende dag waren we al om 7 uur op de luchthaven voor 
een mis die om 9:30 uur zou beginnen. Er waren meer dan een miljoen mensen. 

Wat is de invloed van dat bezoek? Zullen de volgende verkiezingen in vrede gebeuren? Zullen de 
raadgevingen die hij gaf aan de priesters en zusters en gelovigen positieve gevolgen hebben??  Wij 
hopen van wel.  

Nogmaals dank voor al uw hulp, vriendschap en interesse. 

Koko Pol. 

   Nieuws van Koko Paul Schoolbanken in 

Haiti 

 

Om een antwoord te geven aan de problemen van de 

jongeren van Sylvetre, gelegen in een bergachtig 

gebied in noordoosten van Haiti, hebben we het 

initiatief genomen om een school te bouwen met 8 

klaslokalen, en die gefinancierd werd door onze 

vrienden van goede wil, en ook met steun van de 

lokale bevolking. 

Helaas bestaat zo’n school uit meer dan de ruwbouw 

alleen.  Zonder meubelen zoals tafels en schoolbanken 

is een school niks, en daarom hebben we steun 

gevraagd bij andere weldoeners en organisaties, en 

ook bij AMIE.  En ziehier in ’t kort het resultaat. 

 

We hadden nood aan 147 tafels en 8 schoolborden.  

Met de opgehaalde middelen konden we 107 

schoolbanken en 8 borden bestellen, in totaal voor 

9.676 USD.   Omdat we nog niet over voldoende 

middelen beschikten, hebben we 7.740 USD betaald, 

en een wissel ondertekend om de overige 1.936 USD 

te betalen kort na levering. 

Oorsprong van de financiering 

  Ouders van Pierre-Gilles Love Kerwents: 618 $ 

  Weldoeners van AMIE: 2000 $ 

  Steun van het 11.be fonds: 1000 $ 

  Familie van onze weldoeners: 3.724 $ 

  In totaal dus ontvangen: 7740$ 

Noteer ook dat we van de organisatie ‘Food for the 

Poor’ een tiental stoelen met schrijfvlak 

hebben gekregen. 

 

Plaats, aantallen en formaat van het geleverde 

materiaal 

De banken en schoolborden zijn vervaardigd in het 

atelier van het bisdom van Hinche. 

Na onderhandeling hebben we een korting van 10 

rabais (15 $) op elke schoolbank gekregen op de 

initiële prijs.

 
Wat dient er nog te gebeuren?Er rest ons nu nog te de 

achterstallige betaling van 1936 $ af te lossen, en nog 

25 extra schoolbanken aan te schaffen voor de 6de 

klas. 

In naam van alle begunstigden, en ook in mijn eigen 

naam, willen we graag onze erkentelijkheid uitdrukken 

aan iedereen die ons geholpen heeft om dit 

schoolmeubilair voor onze kinderen en leerlingen in 

Syletres.  We willen vooral een dankjewel geven aan 

AMIE en in het speciaal aan Marleen Lanckman die 

ons hielp dit project kenbaar te maken bij onze 

weldoeners.   Terwijl we blijven vertrouwen op uw 

steun om dit project tot een goed einde te brengen, 

smeken we om 

goddelijke 

zegen voor U 

allen. 



Comité 23 
Project dringende hulp Kenia 

Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,  

roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28 

Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC  ARSPBE22 

----------------------------------- 

Project: Akwaaba Asuadei (Ghana) 

Contact: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250 Olen 

akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578 

Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22 

Comité 21 

Groepspeterschappen 

  

Contact: Griet Cuypers – Van den Berge 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 

 Rekening: BE50 0003 2544 6518  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 22 

Project Happy Home Kenia 

  

Contact: Christian Vandeplas 
Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo 

christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42 

 Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22 

Comité 00 
Projecten Madagascar :  Françoise Cauwe 

rue du Beau–site 7 – B-5340 Gesves 

francoise@amie-be.org  – tel 083/67 82 33 

Projecten  Pol Feyen: Jean Hendrikx 

Adelbert Kennisplein 2—B-2100 Deurne 

jean.hendrikx@telenet.be —tel. 0486/692.014 

Rekening:  BE22 0001 5458 3947 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 01 
Peterschappen Filipijnen (franstalig)  

Project Free Clinic Filipijnen 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE58 0000 8955 8379  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 02 

Beroepspeterschappen Filipijnen  

(franstalig) 

Contact: Elisabeth Carton de Tournai 
Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles 
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89  

Rekening: BE84 0000 6496 6859  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 03 

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika 

 (franstalig) 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301 
Rekening: BE43 0001 0342 1501  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 04 

boekhouding en algemene administratie 

adreswijzigingen 

Contact: Stefaan De Bondt 
Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert 

stefaandebondt@telenet.be  - Tel. 056/71 72 81 
 Rekening:  BE56 0003 2569 6088  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 05 

Peterschappen Latijns Amerika 

(nederlands) 

Contacteer: Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo 

marleenlanckman@hotmail.com-Tel  016/355077  

Rekening: BE46 0000 2467  0736 - BIC : BPOTBEB1 

Comité 06 

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig) 

Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen 

Contact: Mark Bolsens 

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen 

mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88 

Rekening: BE80 0000 8577 5177  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 07 

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig) 

Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië) 

Contact: Frans Parren 

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich 
frans.parren@gmail.com – Tel 0495/23 83 62 

Rekening: BE45 0003 2569 6189  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 08 

Peterschappen Azië 

 (nederlandstalig) 

 

Contact: Jos Cuypers 
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo 

jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13 
Rekening: BE67 0001 7326 0487  - BIC : BPOTBEB1 

Comité 09 

Sofie Daems Scholarship Program 

(Thailand) 

Contact: Jan en Mieke Daems 
Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot 

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099  

 Rekening: BE97 0003 2603 1649  - BIC : BPOTBEB1 

                   Voorzitter 

                         Diane Nadalini  

           Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

           dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

 

erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot 

Sociale zetel:  Oevelseweg 14, B-2250 Olen 

Comité 10 

Projet Canaan (Haiti) 

 

Contact: Diane Nadalini 
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem 

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301  

Rekening: BE74 0004 2523 9007  BIC : BPOTBEB1 

 

Naaststaand 

overschrijvingsformulier 

is geschikt voor eender 

welke gift. 

  

Als U een voorkeur hebt 

wat de bestemming 

betreft vermeldt U dat 

best als mededeling. 

 

Dankjewel! 
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